

















binnen het domein van de schilderkunst bekijkt.
Er werd gewoon al beter geschilderd nog voor-
dat we schrift hadden. Dus het beste wat je dan
kan doen is te denken ‘mooi, ik mag daar dus
gebruik van maken’.

Hoe benader je het publiek met je werk?

Ik heb altijd geweigerd mijn werk te tonen bin-
nen een context van figuratieve schilderkunst. Ik
ben vaak benaderd door galeries die zich hadden
toegelegd op figuratieve schilderkunst. Dat doe
ik niet, dat weiger ik.

Want?

Want ‘figuratief’ is een irrelevante categoriser-
ing van beeldende kunst, waardoor mijn werk
een bepaalde context binnengetrokken wordt
waar ik ‘m niet wil hebben.

Want dan wordt de conische vorm opeens
weer een koffiebekertje?

Juust! Ik zal nooit meedoen met een tentoon-
stelling met als onderwerp ‘het portret’ of ‘het
naakt’, nooit! Dat weiger ik. Zo had ik ooit een
schilderij gemaakt van een vrouwenhoofd waar
sperma op zat. Daarvan zei iemand dan enthou-
siast: ‘Oh dat moet bij Yab Yum aan de muur!’
Weet je wel in zo’n sexclub. Nou ik moet er

niet aan denken dat dat werk in een dergelijke
context komt te hangen waarbij dat schilderij
ineens over erotiek gaat. Dus de context van een
tentoonstelling is heel belangrijk voor me.

Houd je rekening met wat jouw publiek wil
zien?

Nee dat doe ik niet. Je moet niet luisteren naar
je potentiéle koper. Je moet maken wat je moet
maken. Ik weet nog, lang geleden toen ik dat
schilderij van die paprika schilderde dat ik dacht:
‘Nou snap ik het! Dit is een schilderij waarin

alles samenkomt. Hier komt alles bij elkaar wat
ik probeer.’ en ik hoor zelfs nu nog van mensen
die dat doek hebben gezien: ‘Ik kan geen paprika
meer doorsnijden zonder aan lichaamholtes te
denken’. Maar zoiets kan je niet nog een keer
doen, dat gaat niet. Dan wordt ik er schijtziek
van. Heb ik wel geprobeerd hoor, maar ik kan
dat niet. Dat worden gewoon slechte schilderij-
en. Ik ben wel altijd jaloers geweest op mensen
die gewoon 50 schilderijen in een bepaalde serie
kunnen maken.

‘Je hebt spul en daar doe je wat mee

zodat het waarde krijgt’.

Wat betekent twijfel in jouw werkproces?

Twijfel is de grootste creatieve kracht die er
bestaat volgens mij. Maar het is ook wel eens
vermoeiend of remmend. Maar ik denk dat
iedere zichzelf respecterende kunstenaar
dagelijks met twijfel te maken heeft. En dat is
goed want anders verbeter je jezelf niet. Hetis
ons vak om waarde te blijven genereren. Dat is
wat een kunstenaar doet, je hebt spul en daar
doe je wat mee zodat het waarde krijgt.

Heb je nog een goed advies voor de huidige
studenten van de kunstacademie?

Veel zien, veel maken. Vertrouw erop dat wat jij
te melden hebt het maken waard is.

Voor meer info: www.corgroenenberg.nl
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